
Orde van dienst voor zondag 12 april 2026, De Open Hof Oud-Beijerland 
 

Voorganger: ds. Alexander Noordijk 

Muzikale leiding: Leo Lommers 

VOORBEREIDING 
 

Muziek: Orgelbüchlein:‘Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand, BWV 626, 

Joh. Seb. Bach. 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken, we zingen Lied 217: 1 en 3 

1: De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 
 

3: Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 
 

Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 

g: AMEN. 
 

Aanvangslied: Hemelhoog 23 ‘Wat hou ik van Uw huis’  * Staande 

1: Wat hou ik van Uw huis  

HEER van de hemelse legers.  

Ik kan zo sterk verlangen naar  

de binnenpleinen van de HEER.  

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,  

zo'n blijvende schreeuw om de levende God.  

2: Een vogel is er thuis,  

HEER van de hemelse legers.  

Een zwaluw voedt haar jongen op  

bij U onder de pannen, God.  

Wonen bij U is een zegen,  

zo’n blijvende kans om te zingen voor U.  
 

3: Gelukkig wie naar U  

vol van verlangen op weg zijn,  

zelfs in het dorre bomendal  

zien zij een bron en regenval,  

gaan zij van zegen tot zegen,  

naar God die verschijnt in zijn heilige stad.  
 

4: Ach hoor en kijk naar mij, 

HEER van de hemelse legers.  

Ja liever één dag dichtbij U 

dan duizend dagen zonder U.  

Liever bij U aan de drempel  

dan binnen te zijn in een duistere tent.  
 

5: De HEER beveiligt ons,  

eer en geluk zal Hij geven  

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd  

aan mensen, eerlijk onderweg.  

HEER van de Hemelse legers,  

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.  
 

Wat hou ik van uw huis! 
 

Groet: 

vg: De Heer zij met u. 

g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyrie eventueel gezongen acclamatie door de gemeente 
 

Gloria lied: Opwekking 488 ‘De kracht van Uw liefde’ 

 

 



1: Heer ik kom tot U;  

neem mijn hart, verander mij,  

als ik U ontmoet  

vind ik rust bij U.  

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan Uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken  

voor de kracht van uw liefde. 

 

Refrein: Houd mijn vast,  

laat uw liefde stromen.  

Houd mij vast,  

heel dichtbij uw hart.  

Ik voel uw kracht  

en stijg op als een arend;  

dan zweef ik op de wind,  

gedragen door uw Geest  

en de kracht van uw liefde. 

 

2: Heer, kom dichterbij  

dan kan ik uw schoonheid zien  

en uw liefde voelen,  

diep in mij.  

En Heer, leer mij uw wil,  

zodat ik U steeds dienen kan  

en elke dag mag leven  

door de kracht van uw liefde. 

 

 

 

Refrein 2x Houd mijn vast,  

laat uw liefde stromen.  

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.  

Ik voel uw kracht  

en stijg op als een arend;  

dan zweef ik op de wind,  

gedragen door uw Geest  

en de kracht van uw liefde. 
 

dan zweef ik op de wind,  

gedragen door uw Geest  

en de kracht van uw liefde. 
 

DIENST VAN HET WOORD  
 

Gebed om de Heilige Geest  
 

Lied 701: 1 t/m 4  ‘Zij zit als een vogel broedend op het water ‘ 

1: Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 
 

2: Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 

3: Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 

4: Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Aandacht voor de kinderen 

Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’. 
 

Lezingen door de lector afgewisseld met liederen. 
 

1e lezing: Psalm 27:1-7; 13-14  
 

Lied: Psalm 27b: 1, 2, 4 en 5 (Voorzang Anton en Illa) 

Vz/Allen: De Heer is mijn licht en mijn heil: 

wie zou ik dan vrezen? 

Vz: 1: De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 



voor wie zou ik beducht zijn? 

Allen:   De Heer is mijn licht ………… 

Vz: 2: Dat ene vroeg ik van de Heer 

 dat is al mijn verlangen: 

 dáár te zijn – in het huis van de Heer, 

 al de dagen mijns levens. 

Allen:   De Heer is mijn licht ………… 

Vz: 4: Heer, hoor mijn aanroep tot U, 

 geef mij genadig uw antwoord. 

 Gij zegt – en mijn hart spreekt het na: 

 ‘zoek mijn aanschijn.’ 

 Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 

Allen:   De Heer is mijn licht ………… 

Vz: 5: Wend uw aangezicht niet van mij af, 

 wijs uw knecht niet toornig terug, 

 Gij die immer mijn hulp zijt geweest, 

 wil mij niet verwerpen en verlaten. 

Allen:   De Heer is mijn licht ………… 
 

2e lezing: Johannes 20:24-29 
 

Lied: 653:1, 4, 5 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’ 

1:  U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

4: Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 
 

5: Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartenbloed. 

7: O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 
 

Overdenking  
 

Meditatief spel op de vleugel: Sarabande, Ryuichi Sakamoto 
 

Opwekking 798:  ‘Houd vol’ (Voorzang Anton en Illa) 

1: Wij zijn het volk van God,  

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.  

Een leven lang te gast,  

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 

Houd vol, houd vol,  

Hij laat niet los. 
 

2: Het is een zegetocht van heiligen  

en twijfelaars bij elkaar.  

Maar kijk, wij lopen nog,  

wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 

Houd vol, houd vol,  

Hij laat niet los. 
 

Refrein: God is voor ons, God is naast ons,  

God is altijd om ons heen.  

Laat maar komen wat hierna komt,  

want Hij laat ons nooit alleen. 



 

3: En nu wij zijn omringd  

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,  

nu geven wij niet op.  

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 

Houd vol, houd vol,  

Hij laat niet los. 
 

Refrein: God is voor ons, God is naast ons,  

God is altijd om ons heen.  

Laat maar komen wat hierna komt,  

want Hij laat ons nooit alleen. 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 

1e St. De Overbrugging, 2e Kerkenwerk 
 

De kinderen uit de kinderdienst komen terug voor het slotlied 
 

Slotlied: lied 642:1,2,4 en 5 ‘ik zeg het allen, dat Hij leeft’ 

1: Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 
 

2: Ik zeg het allen, en de mond 

van allen zegt het voort, 

tot over ’t ganse wereldrond 

de nieuwe morgen gloort. 
 

4: Ten onder ging de sterke dood, 

ten onder in de vloed; 

nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 
 

5: De donkere weg die Hij betrad 

komt uit in ’t hemelrijk, 

en wie Hem volgen op dat pad, 

worden aan Hem gelijk. 
 

Wegzending en zegen (gezongen amen) 
 

Het licht voor ons uit….     

 

Muziek 


